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Welkom en Mededelingen
Intochtslied, Psalm 3 : 1,2 en 3

1.0 Heer, de vijand stelt

zijn overmacht in 't veld

en staat mij naar het leven.
Ook hoor ik overal

dat niets mij baten zal

daar God mij heeft begeven.
Maar, Heer, Gij zijt mijn schild.
Ik heb bij U geschuild

met opgerichte hoofde.

Uit Sions heilig oord

kwam steeds uw wederwoord
als ik U riep en loofde.

3.Sta op, verlos mij, Heer,
Gij sloeg reeds menig keer
met uw geduchte handen
mijn vijand op de kaak,

ja, Gij vergruisde vaak

der goddelozen tanden.

Onze Hulp en Groet

2.1k legde mij en sliep.

Ik wist dat wie mij schiep
voor mijn behoud zou waken.
De morgen 1s gekeerd

en ik mocht ongedeerd,

dank zij Gods trouw, ontwaken.
Nu is mijn vrees voorbij,
God ondersteunde mij

en blijft mij vergezellen.

Zo treed ik in het perk

hoe dreigend ook en sterk
tienduizenden zich stellen.

O helper, help ook nu.

Elk heil berust bij U.

Wees met ons en strijd mede.
Dan daalt uw zegen neer,
want uw triomf, o Heer,
omgeeft uw volk met vrede.

Zingende Gezegend, 163 “Weest blij, weest opgewekt” (Melodie Psalm 97)

1. Weest blij, weest opgewekt!
God heeft zijn arm gestrekt,
de winter overwonnen -

de lente is begonnen!

Nu breekt het voorjaar aan,

de zomer komt eraan,

het duister 1s gezwicht,

de dag komt aan het licht -
Christus is opgestaan!

2. Die sliep is opgewekt!
Hij heeft de poort ontdekt,
de sleutel ons gegeven,

de toegang tot het leven.
Hij sluimerde, Hij sliep
tot God hem wakker riep
om vrolijk op te staan

en in de tuin te gaan -
Adam, die God herschiep.



3. God dank! De dood vertrekt; weg uit de graven gaan

wij leven opgewekt: en leven met de Heer -
God roept de doden wakker het paradijs komt weer;
als halmen uit de akker. Christus 1s opgestaan!

Laat ons daarom voortaan

Gebed
Praatje met de kinderen

Zingen, Hemelhoog 207 “Weet je dat de lente komt” (ds. AE begeleidt op
piano)

Korte Wetslezing, Il Korintiers 5: 14, 15

Zingen, Hemelhoog 420(ds. AE begeleidt op piano)

1. Heer wijs mij uw weg 2. Heer leer mij uw weg,

en leid mij als een kind die zuiver is en goed.

dat heel de levensweg Uw woord is onderweg
slechts in u richting vindt. als een lamp voor mijn voet.
Als mij de moed ontbreekt Als mij het zicht ontbreekt,
om door te gaan, het donker is,

troost mij dan liefdevol leid mij dan op uw weg,

en moedig mij weer aan. de weg die eeuwig is.

3. Heer leer mij uw wil 4. Heer toon mij uw plan;
aanvaarden als een kind, maak door uw Geest bekend
dat blindelings en stil hoe ik U dienen kan

U vertrouwt vrede vindt. en waarheen U mij zendt.
Als mij de wil ontbreekt Als 1k de weg niet weet,

uw weg te gaan, de hoop opgeef,

spreek door uw woord en Geest toon mij dat Christus heel
mijn hart en leven aan. (mijn weg gelopen heeft) 2x

Lezen uit de Bijbel Filippenzen 3: 7 — 14 NBV

7.Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan
beschouwen.

8.Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn
Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb
alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9.en één met hem zijn —



niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van
God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. 10.1k wil Christus
kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en
aan hem gelijk worden in zijn dood, 11.in de hoop misschien ook zelf uit de

dood op te staan.

12.Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de
hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.
13.Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één
ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.
14.1k ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus

Jezus roept.

Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 45

Vraag: Wat is de opstanding van Christus voor ons ?!

Antwoord: Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen om
ons in de gerechtigheid die Hij ons door zijn dood verworven had te doen delen.
Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten
derde is voor ons de opstanding van Christus een zeker onderpand van onze

eigen heerlijke opstanding.

Zingen, NLB 675: 1

1.Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liethebben door uw kracht!
Hemelse vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

Preek

NLB 632:1,2en3

1.Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.

Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.

Diep in de nacht

heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

2.Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,

doven van harte,

verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,

Hij overmande de dood.

Wij zijn in Jezus herboren.



3.Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.

Dat wij van harte

elkander verstaan en beminnen

en zo voortaan

eren uw heilige naam

en U in waarheid aanbidden.

Geloofsbelijdenis met Evang. Liedbundel 142 (ds. AE begeleidt op piano)

Majesteit, groot is Uw majesteit,
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God die de Zijnen leidt.

Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot, de Naam van Jezus.
Volk van God, kom en breng lof aan Jezus de Koning.

Majesteit, groot is Zijn majesteit.

Dwars door de dood werd Hij verhoogd,

Jezus regeert!

Gebeden
Collecte

Kinderen komen terug in de kerk

Slotlied, A.F. Troost, Zingende Gezegend, 174 “Zing met de vogels mee”

(melodie Psalm 68)

1. Zingt met de vogels mee een lied,
de leeuwerik verzwijgt het niet:
Christus is aller koning!

De zwaluw roept u toe: Ziehier,
Gods liefde 1s voor mens en dier
een altijd open woning!

Hij bergt de wereld in zijn hart,
geen musje, hoe dan ook benard,
gaat zonder Hem te gronde;

wie vallen van de heuveltop

die vangt Hij met zijn vleugels op -
Hij draagt ze ongeschonden.

2. Zingt met de vogels mee een lied,
een lofzang tegen uw verdriet,

een loflied op het leven;

geen wacht, geen wapen kon
weerstaan

het vroege roepen van de haan:

de doodsnacht is verdreven!

Zingt met de watervogels mee,
zingt met de meeuwen langs de zee:
de ark is niet gezonken!

Ginds koert de duif bij de Jordaan:
de Heer is waarlijk opgestaan,

zijn Geestkracht ons geschonken!



3. Zingt met de vogels mee een lied,
met Mirjam, kleine karekiet,
met Mozes op het water,

met David en met Jonathan,
met alleman die zingen kan,
een lied voor nu en later.

eens laat de dood de doden los,
dan zingen hei en veld en bos,
mezen en merels samen,

dan zingt de mus victoria,

dan zingt de zwaluw gloria,
voor eeuwig ja en amen!

Zegen

NLB 708: 1, 6 “Wilhelmus” (i.v.m. Koningsdag 26 april)
1.Wilhelmus van Nassouwe

ben 1k van duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een prinse van Oranje

ben ik vrij onverveerd,

den koning van Hispanje

heb ik altijd ge€erd.

6.Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.

Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.

Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

1€ collecte Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S) Fibromyalgie en
Samenleving F.E.S. is de nationale vereniging voor fibromyalgiepatiénten en
behartigt belangen van iedereen die direct of indirect met fibromyalgie te maken
heeft.

2¢ collecte voor de kerk en 3¢ voor onderhoud gebouwen.



