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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 
Aansteken 4e adventskaars 
 
We zingen: ELB 37: 1,3 en 8 
1.Prijs de Heer met blijde galmen, 
gij mijn ziel, hebt rijke stof; 
‘k Zal zo lang ik leef mijn psalmen 
vrolijk wijden aan zijn lof. 
‘k Zal zo lang ik ‘t licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied! 
Hem verhogen in mijn lied! 
 

3.Zalig hij, die in dit leven 
Jakobs God ter hulpe heeft; 
hij, die door de nood gedreven, 
zich tot Hem om troost begeeft; 
die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot 
vestigt op de HEER, zijn God, 
vestigt op de HEER, zijn God. 

8.’t Is de HEER van alle Heren, 
Sions God, geducht in macht, 
die voor eeuwig zal regeren 
van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer; 
prijs zijn grootheid, loof de HEER, 
prijs zijn grootheid, loof de HEER. 
 
 
Stil gebed -  bemoediging en groet

Wij zingen: Lied 442: 1 en 2 
1.Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans 
doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 

2.Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst 
verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed 



Regels voor onderweg 
 
Wij zingen ELB 422: 1, 2 en 3 
1.Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 
 
(refrein) 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
 
2.Als je geen antwoord geeft op 
verdriet, 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen. 
 

(refrein) 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
 
3.Als je geen oog hebt voor gemis, 
als je geen brood weet te delen, 
denk dan aan Jezus die brood en die 
vis uit liefde deelde met velen. 
 
(refrein) 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 

Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 
 
 
Wij zingen Lied 157: 1,2 en 4 
1.Mijn ziel maakt groot de Heer, 
mijn geest verheugt zich zeer, 
want God heeft mij, geringe, 
die Hem als dienstmaagd dien, 
goedgunstig aangezien; 
en deed mij grote dingen. 
 

2.Van nu aan, om wat Hij, 
de sterke deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam, 
want heilig is zijn naam, 
Hij zal zijn trouw bewijzen. 

4.Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 
in eeuwigheid gedenken. 
 
Verkondiging: Thema: Maria mag de moeder van Jezus zijn 



 
We zingen Lied 439: 1,2 en 3 
1.Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 

2.Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, – bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 

3.Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 
 
Dankzegging en voorbeden 
 
Collecte 
1e collecte is voor Jonge generaties(nederland) 
 
2e voor de kerk en 3e onderhoud gebouwen 
 
Wij zingen Lied 440: 2 
2.Vat moed, bedroefde harten, 
de koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in ’t woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 
 
 
 



Wij zingen: Lied 98: 4 
2.Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid.

  
Zegen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


