
Liturgie 3 mei 26, aanvang: 9.30 uur 
Afscheid en bevestiging van ambtsdragers 
Voorganger: ds. G. Timmer 
Ouderling van dienst: Henk van Dijk 
Pianist: Jelle Visser 
Beamerdienst: Mienthalbe en Theunis Westerhof 
 
Liederen vooraf: JdH 256: 1 en 2  
1.Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit. 
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit. 
Tel uw zegeningen tel ze een voor een. 
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 
Refrein: 
Tel uw zegeningen, een voor een. 
Tel ze alle en vergeet er geen. 
Tel ze alle, noem ze een voor een. 
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
 
2.Drukken ‘s levens zorgen u soms zwaar terneer. 
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer. 
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien. 
Dan zal ‘t harte zingen en de zorgen vlien. 
Refrein: 
 
HH 391: 1 en 2  
1.Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 
 

2.Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij erover waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

Welkom en mededelingen 

Intochtspsalm: Ps. 84: 1 en 2 Frysk  
1. Hoe leaflik is jo hûs, o Hear, 
de wenning dêr’t jo namme klear 
ta klinken komt foar alle minsken. 
Noait giet de langstme by my wei, 

dat ik dêr komme_en sjonge mei. 
Wat soe my boppe dream en winsken 
noch leaver wêze_as dêr te stean, 
om ta jo libben yn te gean? 

 
 



2. It heil dat oer jo wente leit 
jout alle libben feilichheid, 
de fûgels fine dêr har nêsten. 
De swellen fleane út en yn, 

de mosken wenje boppe ’t bynt, 
hja hawwe_in honk om út te rêsten. 
Ik haw in honk yn Gods paleis: 
o, dêr te sjongen nachts en deis. 

 

Stil gebed, bemoediging en groet 

Woord van leven: Hebreeën 11: 7 (NBV) 

Lied:  ELB 413: 1 en 3  
1.Lichtstad met uw paarlen poorten 
Wond're stad zo hoog gebouwd  
Nimmer heeft men op deez' aarde  
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
Luist'ren naar zijn liefdesstem  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
In het nieuw Jeruzalem. 
 

3.Wat een vreugde zal dat wezen  
Straks vereend te zijn met Hem  
In die stad met paarlen poorten  
In het nieuw Jeruzalem  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist'ren naar zijn liefdesstem  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
In het nieuw Jeruzalem 

Gebed om de opening van Gods Woord 

Luisteren: Kinderlied Laniloe _Meneer Slak  lied op de beamer 

Zingen: we gaan voor even uit elkaar en daarna gaan de kinderen naar de 
kinderkerk 

1e Schriftlezing Genesis 6: 5-18 (NBV) 

Lied: JdH 13: 1  
1.Als ik maar weet, dat hier mijn 
weg, 
door U, Heer’, wordt bereid 
en dat die weg, hoe moeilijk ook, 
mij nader tot U leidt.  

Refrein: 
Nader tot U, nader tot U, 
nader mijn Heiland tot U; 
als ik maar weet, dat alles hier, 
mij nader brengt tot U. 

 

2e Schriftlezing  Mattheus 24: 30-39 (NBV) 

Lied: 845: 1  
1.Tijd van vloek en tijd van zegen 
tijd van droogte tijd van regen 
dag van oogsten tijd van nood 
tijd van stenen tijd van brood. 

Tijd van liefde nacht van waken 
uur der waarheid dag der dagen 
toekomst die gekomen is 
woord dat vol van stilte is.    

 

Verkondiging   



Lied: 340b ‘Ik geloof in …’ Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde, 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus 
nedergedaald te helle 
ten derde dag wederom opgestaan van de doden 
opgevaren te hemel 
zittende ter rechterhand Gods. 
des almachtigen Vaders 
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven, 
Amen, amen, amen. 
 
Afscheid van aftredende ambtsdragers  

 
Lied: ELB 223: 1 en 2  
1. Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar. 
Laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar! 
Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween, 
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen! 
En zoveel leed te dragen, ga niet alleen! 
 
2. Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart. 
Ach geef het Hem ter woning; hoe stilt Hij dan uw smart! 
Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen! 
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen! 
Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen! 

 

Presentatie van aantredende ambtsdragers 
 
 
 



Lied: HH 401: 1 en 2    
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 

Refrein: 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 

Refrein: 
 
opwekking 705 op de beamer 

 
Opdracht, belofte en handoplegging 
 
Vraag aan de gemeente Gemeente, dit zijn uw nieuw bevestigde ambtsdragers. 
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen steunen in hun ambt?  
Belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, 
hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in dienst van de Heer? 
Antwoord: Ja, dat willen wij van harte. 
 
Lied:  HH  27: 1 en 2    
1.Ik wil juichen voor U, mijn Heer  
met blijdschap in mijn hart.  
Ik wil jubelen voor U Heer 
mijn hart is vol ontzag 
Ik erken: U, Heer, bent God  
en ik behoor U toe.  
Mijn aanbidding is slechts voor U 
wat ik ook denk of voel. 
 
Refrein:  
En ik ga door de poorten met een loflied,  
want ik wil U ontmoeten deze dag.  



En ik ga door de poorten met een loflied,  
want ik wil U ontmoeten deze dag.  
En ik zing U alle lof toe, 
 'k hef mijn handen naar U op. 
 Ik prijs Uw naam, Ik prijs Uw naam, Ik prijs Uw naam, 
God van de eeuwigheid, God van de eeuwigheid, God van de eeuwigheid. 
 
film op de beamer 

Dank en voorbeden  
 
Collecte Noodhulp Myanmar 
 
Kinderen komen terug in de kerk 
 
Slotlied: 416: 1 t/m 4 Frysk  
1. Hear, wês mei ús oant in oare 
kear, 
wol oant wersjen oer ús weitsje, 
lit gjin kwea ús rigen reitsje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 

2. Hear, wês mei ús oant in oare 
kear, 
wol ús mei jo wjukken hoedzje, 
stypje as de stoarmen woedzje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 

3. Hear, wês mei ús oant in oare 
kear, 
wol de wegen foar ús sljochtsje, 
ús net nei ús sûnden rjochtsje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 

4. Hear, wês mei ús oant in oare 
kear, 
as wy wurch en warleas binne, 
lit ús dan troch Jo oerwinne. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 

Zegen   

Zingen: NLB 708 : 1 en 6  
1.Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 

6. Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 
 


