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Lied vooraf Hemelhoog 677: 1 t/m 3  
1. God roept ons, broeders, tot de 
daad; 
zijn werk wacht, treedt dan aan 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, 
toch hij slechts wint die waagt, 
en wie zich zelve geven wil 
door ’t donker vlammen draagt.  

2. God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in ’t ene, godlijk licht.  

 

3. God roept, en wat de mensen scheidt 
dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houde ons allen saam 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed’, 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint. 

Welkom en mededelingen 

Intochtspsalm: Ps. 145: 3 en 5  
3.Genadig en barmhartig is de Heer, 
lankmoedig en vol goedheid altijd 
weer. 
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij 
schiep, 
al wat Hij uit de schoot der aarde 
riep. 

U loven, Heer, de werken van uw 
handen, 
de hemelen, de zeeën en de landen. 
U zegenen, o Heer, uw 
hartsbeminden 
die elke dag uw goedheid 
ondervinden. 

 
5.Zie, aller ogen zijn op U gericht, 
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht. 
Gij opent uwe hand, en al wat leeft 
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. 
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen, 



in al zijn daden is Hij ons genegen. 
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming; 
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming. 
 

Stil gebed, bemoediging en groet  

Zingen: 413: 1 en 3 Frysk 
1. Grutte God, wy loovje Jo, 
God fan himel, see en ierde, 
al wat libbet bûcht foar Jo 
yn bewûndering foar jo dieden. 
Jo, mei macht en pracht beklaaid, 
bliuwe oant yn ivichheid. 
 

2. Al wat libje_en loovje mei, 
alle minske-_en ingeletonge 
priizget Jo aloan en wei, 
wol jo leafde_en trou besjonge, 
yn it lofliet ta jo ear: 
‘Hillich, hillich is de Hear!’ 

3. Hear, ûntfermje Jo oer ús, 
slaan jo earmen om ús hinne, 
stoart jo seine út oer ús, 
Heit, wy hoopje_op Jo allinne. 
Ivich bliuwt jo trou bestean, 
lit ús net teneate gean. 
 

Gebed om de opening van Gods Woord 

Zingen: kinderlied (Mijn God is zo groot …) film op de beamer 

De kinderen gaan naar de Kinderkerk 

1e Schriftlezing  Psalm 1:1-6 (NBV 2021)  

Zingen: Ps. 84: 3  
3.Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 

en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 

 
2e Schriftlezing  Marcus 1:21-28 (NBV 2021)  

Zingen: Ps. 84: 5 en 6  
5.O Here, ons schild van omhoog, 
zie neder met een gunstig oog 
op uw gezalfde in uw tempel. 
Eén dag in uw paleis is meer 

dan duizend elders. Ik verkeer 
veel liever nederig aan uw drempel 
dan dat ik aanzit, hooggeacht 
waar men den Here God veracht. 

 
 



6.Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 

Verkondiging      

Zingen: 340B (Ik geloof in …) Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de 
Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige 
Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius 
Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan 
van de doden, 

opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te 
oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, 
christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 

 
HEILIG AVONDMAAL 
Instellingswoorden + Dankgebed.  
Lied: 405: 1  
1.Heilig, heilig, heilig! Heer, God 
almachtig, 
vroeg in de morgen worde U ons lied 
gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en 
machtig, 
drievuldig God, die één in wezen 
zijt. 

Tafelgebed + Vredegroet + 
Voorbereiding. 
 
Lied: 791: 4, 5 en 6  
4.Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
5.Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 

6.Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 



 

Nodiging. 
Gemeenschap van brood en wijn.  
Dankzegging. 

Lied: 263: 1 t/m 3  
1.Wees Gij mijn toevlucht de 
komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles 
verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er 
niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop 
bevrijdt. 
 

2.Wees Gij mijn wijsheid, de rust in 
mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en 
verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles 
verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet 
meer schijnt.

 
3.Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: 903: 1, 3 en 6  
1.Zou ik niet van harte zingen 
Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen 
niets dan zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven 

niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 

 
3.In het duister van de tijden 
ben ik nooit alleen geweest, 
want God gaf mij ten geleide 
op mijn wegen woord en Geest. 
Ja, de Heer doet mij geloven, 
Hij ontstak in mij het licht 
van het innerlijk gezicht, – 
dat zal dood noch duivel doven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 

6.Omdat Gij mijn hart doet branden, 
omdat Gij mij zo bemint, 
hef ik, Heer, tot U mijn handen: 
Vader, zie ik ben uw kind. 
Wil mij de genade geven, 
U te dienen hier en nu; 
God die liefde zijt, aan U 
vast te houden, heel mijn leven, 
tot ik U na deze tijd 
liefheb in der eeuwigheid. 

Zegen 


