Liturgie 31-12-25
Voorganger: ds. G. Timmer

Ouderling van dienst: Tine Hoekstra — Twijnstra

Organist: Joop Lameris

Beamerdienst: Theunis Westerhof en Nico Hoekstra

Lied voor de dienst: Gezang 292 : 1 en S

1.Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen.
Ach, wij vinden waar wij staren
niets bestendigs hier beneen!
Op de weg die wij betreden
staat geen voetstap die beklijft.
Al het heden wordt verleden,
schoon 't ons toegerekend blijft.

5.Snelt dan, jaren, snelt vrij henen
met uw blijdschap en verdriet.
Welk een ramp ik moog’ bewenen,
God, mijn God, verandert niet!
Blijft mij alles hier begeven,
voortgeleid door Zijne hand,
schouw ik uit dit nietig leven

in mijn eeuwig vaderland.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied: Ps. 121: 1 t/m 4
1.1k sla mijn ogen op en zie

de hoge bergen aan,

waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.

Mijn herder zal niet slapen.

3.De Heer brengt al uw heil tot
stand,

des daags en in de nacht

houdt Hij voor u de wacht.

Uw schaduw aan uw rechterhand:

de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

Stil gebed, votum en groet.

NLB 513: 1 t/m 4

1.God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2.Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:

uw wachter sluimert niet!

Zijn oog wordt door geen slaap
verrast,

Hij wil, als steeds voor dezen,
Israéls wachter wezen.

4.De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,

Hij is het die u hoedt.

Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,

in eeuwigheid bewaren.

2.God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,

zijn roep wordt nog gehoord.



3.God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

Geloofsbelijdenis (gelezen).

Lied NLB: 474: 4,5en 6

4.Hij ruilt met ons op vreemde wijs:

Hij neemt ons vlees en bloed

en geeft ons in zijns Vaders huis
zijn eigen overvloed,

zijn eigen overvloed.

4.God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

5.Hij wordt een knecht en ik een
heer:

wat win ik veel daarbi;!

Waar vindt men zoveel gulheid weer
als Jezus heeft voor mij,

als Jezus heeft voor mij.

6.En nu ontsluit Hij weer de poort
van ’t schone paradijs.

De cherub staat er niet meer voor.
God zij lof, eer en prijs!

God zij lof, eer en prijs!

Gebed om de opening van Gods Woord.
1¢ Schriftlezing: Psalm 90:1-4 (NBV)

Lied: Ps. 90: 3

3.0 Here God, Gij wendt het mensenleven

om het weer aan het stof terug te geven.

Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder.
Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder

als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog

gelijk de dag van gisteren die vervloog.

2¢ Schriftlezing: 2 Petrus 1:12-19 (NBV)

Lied. Ps. 90: 8

8.Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.

Zie op ons neer met vriendelijke ogen.

O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,

het werk van onze hand, bevestig dat.



Verkondiging.

NLB 518: 1 en 2 Frysk

1. Hoe helder, stjerre fan de moarn,
sjoch ik jo ljochtglans klear en
skoan,

jo strielje my temyjitte.

Kom ta my, Soan fan David, kom,
myn kening en myn breugeman,
myn hert wol ik Jo litte.

2. Jo binn’ myn pearel en myn kroan,
o Soan fan God, Maria’s soan,

fan keninklike berte.

In blom dy’t al myn heil betsjut

is my jo evangeeljewurd,

en huning foar myn herte.

Dankgebed, voorbeden.
Inzameling van de gaven.

Slotlied: NLB 919: 1,3 en 4
1.Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,

Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart / is verward,
leer het op uw lichte

hoge rijk zich richten.

4.Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, —

Zegen.

Antwoord NLB: 415: 3
3.Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen

Goede jaarwisseling toegewenst.

Leaflik,

freonlik,

ryk en hearlik,

sa begearlik,

myld yn ’t skinken

stiet oer my jo geunst te blinken.

Jo dy’t

altyd,

hosianna,

binne s manna

sinder myjitte,

noait mear sil ik Jo ferjitte!

3.God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?

Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?

Blijjf niet ver, / doe één ster
in de nacht ons gloren,

of wij zijn verloren!

geef ons moed; / ’t is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer



