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Ouderling van dienst: Joeke van der Heide
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Orgelspel

Wij zingen: LB 283

1.In de veelheid van geluiden

in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2.En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

Bemoediging en groet
Psalmgebed: Psalm 103

Wij zingen: LB 103c: 1

1.Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,

want uw leven is genezen

en vergeven is uw schuld.

Loof de koning, loof de koning,

tot gij Hem ontmoeten zult.

Lezen Psalm 103: 1-5

Wij zingen: LB 103c: 3

3.Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.

Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Lezen Psalm 103: 12-14

3.Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.

Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4.Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.

Vat ons samen in de stralen

van uw goedertierenheid.

Wij zingen: LB 103c: 2

2.Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,

want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,

tot uw laatste adem toe.

Lezen Psalm 103: 8-11

Wij zingen: LB 103c: 4

4.Snel vergaan de mensenkinderen
als de bloemen op het veld.

God alleen is onverminderd

steeds dezelfde sterke held!

Loof de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.

Lezen Psalm 103: 17-20



Wij zingen: LB 103c: 5

5.Engelen, zing ja en amen

met de koning oog in oog!

Zon en maan, buig u tezamen

en gij sterren hemelhoog!

Loof uw Schepper, loof uw Schepper,
loof Hem, die het al bewoog!

Adventsproject
Gebed bij het openen van de Schrift
Schriftlezing: Genesis 19: 17-29

Wij zingen: LB 900 Nada te turbe (3x) (FRYSK)
Lit neat dy deare, lit neat dy skeine.

Wa’t oan God fésthaldt fynt inkeld seine.

Lit neat dy deare, lit neat dy skeine.

Gean mei Gods seine.

Schriftlezing: Jesaja 61: 1-3 + 10-11

Wij zingen: LB 133: 1 en 2

1.Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.

De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,

als olie die de priester wijdt.

2.Als olie die Aarons baard en kleren

met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.

Als dauw is het, die ligt zo mild en rein

op Hermons top en daalt op Sion neer.

't Wordt al een tuin voor God de Heer.

Preek



In memoriam: Karin van der Veen

Aansluitend zingen we Lied 885: 1

1.Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Zingen: LB 462:2,3,5en6

2.Zal er ooit een blijvend heden 5.Zoals bomen mensen tonen
vol van goede vrede zijn dat er kracht tot groeien is
waar geen pijn meer wordt geleden zal de zoon der mensen komen
en het leven nieuw zal zijn? die de boom des levens is.
3.Zie de takken aan de bomen 6.Zoals sterren mensen melden
waar het jonge groen ontluikt dat geen nacht te donker is

tot een stralend nieuwe zomer zal een kind ons komen redden
waar de vredesbloesem ruikt. dat het licht der wereld is.

Dank- en voorbeden, Onze Vader

Collecte:

1e collecte is voor : Zending (Rwanda, Advent)

Na de genocide van 1994 startte Mama Rose Mwana Ukundwa (Geliefd Kind)
op, een opvangcentrum voor weeskinderen. Tegenwoordig begeleidt de
organisatie ieder jaar 1300 kinderen en hun verzorgers, die te maken hebben
met hiv of andere beperking.

2e collecte voor de kerk en 3e collecte onderhoud gebouwen

Wij zingen Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!



Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;

hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen



