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Orgelspel 
 
We zingen lied voor de dienst: ELB 218: 1, 2 en 3 
1.Mei- inoar yn Jezus namme 
sjonge wy it heechste liet. 
Want de Geast jout ús syn namme 
taal, dy’t elkenien ferstiet. 
Biddend om Gods plan te kennen 
binn’wy mei-inoear op wei. 
Sykjend, sjongend, tsjúgend, 
tsjinjend 
optein nei syn grutte dei. 

 
2.Siz it oeral om ús hinne,  
dat de Hear Deselde bliuwt; 
en syn leafde is de sinne,  
dy’t ús neare nacht ferdriuwt. 
Hear, wa soe Jo keare kinne? 
Minskewurk, dat minsken skiedt? 
Oeral brekt Jo Geast trochhinne: 
grinzen, muorren, stikeltried!

 
3.Hy oerwûn en waard ferhege 
Midsman, dy’t foar ûs ferstoar 
Jezus iep’ne ûs de wegen 
nei de Heit en nei elkoar. 
Hert en hannen heech nei boppen 
bringe wy Jo tank en ear. 
Troch Jo Geast is’t dat wy roppe 
Jezus Kristus is de Hear 
 
Welkom en mededelingen 
 
We zingen Intochtslied: NLB 68: 3 en 7 
3.O God, de wondren die Gij deedt, 
toen Gij daar voor ons henen 
schreedt! 
De aarde werd bewogen. 
Dit is de berg van uw verbond! 
Uw stromen drenken hier de grond, 
hier daalt Gij uit den hoge. 

Een regen van vrijgevigheid 
hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
uw erfdeel dat versmachtte. 
Uw schare heeft zich daar gezet; 
dit is uw woord, dit is uw wet: 
Gij geeft ons nieuwe krachten. 

 
 
 



7.God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de HERE Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen 

 
Votum en groet 
 
Klein Gloria 
 
We zingen Hemelhoog 394: 1 (op de wijs van NLB 103c Loof de Koning heel 
mijn wezen) 
1.Heer, wij zijn bijeengekomen, 
mensen overal vandaan; 
had Gij ons niet meegenomen,  
niemand was hierheen gegaan, 
want wij schromen hier te komen,  
volop in het licht te staan.  
 
Gebed om verootmoediging 
 
Wij zingen Hemelhoog 394: 2 
2.Komend uit een nacht van zonden 
staan wij voor U, groot en klein, 
en belijden onomwonden: 
schuldig zijn wij en onrein. 
Ach, wij vonden zoveel zonden 
dat zij niet te tellen zijn. 
 
Genadeverkondiging en leefregel 
 
Wij zingen: Hemelhoog 394: 3 
3.Bron van liefde, zeer verheven, 
helder stralend als de zon, 
bleef uw warmte weg, maar even,  
niemand die hier wezen kon - 
hoogverheven licht ten leven 
dat het duister overwon.  
 



Gebed om de Heilige Geest 
 
Kindermoment 
 
We zingen: We gaan voor even uit elkaar 
Wij gaan voor even uit elkaar, 
En delen nu het licht. 
Dat licht verteld ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
  

Wij geven Gods verhalen door, 
En wie zich open stelt, 
Ervaart misschien een beetje licht, 
Door wat er wordt verteld. 

Straks zoeken wij elkaar weer op, 
En elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
Het is voor allemaal 
 
Schriftlezing uit Exodus 3: 1 t/m 15 NBV 21 
 
Wij zingen NLB 280: 4, 5 en 6 (Zal dit een huis, een plaats zijn waar) 
4.Zal dit een huis, een plaats zijn 
waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 

 
5.Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

 
6.Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 
 
Preek ‘Wie ben ik, wie is God’ 
 
Wij zingen Hemelhoog 460 
1.Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
2.Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 



ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
Refrein: 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
3.De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
4.O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Refrein: 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Gebeden 
 
Collecte: 
1e collecte is voor :Ik ben Wil, De Stichting heeft als doel het genereren van 
lokale aandacht voor de ziekte van Alzheimer. 
2e collecte voor de kerk en 3e collecte onderhoud gebouwen 
 
We Zingen: FLB 416: 1 t/m 4 
1.Hear, wês mei ús oant in oare 
kear,  
wol oant wersjen oer ús weitsje,  
lit gjin kwea ús rigen reitsje.  
Hear, wês mei ús oant in oare kear.  
 

2.Hear, wês mei ús oant in oare 
kear,   
wol ús mei jo wjukken hoedzje,   
stypje as de stoarmen woedzje.   
Hear, wês mei ús oant in oare kear.   

 
  



3.Hear, wês mei ús oant in oare kear,   
wol de wegen foar ús sljochtsje,   
ús net nei ús sûnden rjochtsje.   
Hear, wês mei ús oant in oare kear.   
 
4.Hear, wês mei ús oant in oare kear,   
as wy wurch en warleas binne,   
lit ús dan troch Jo oerwinne.   
Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


