
Orde van dienst KERK SCHOOL en GEZINSDIENST  
Zondag  2 november om 9.30 uur.   
Thema: Houvast  
M.m.v. de kinderen van Unit 2,3 van de Twirre.  
  
Lied voor de dienst:  
Hy is de rots.  
Wêr ik op stean  
Hy is de wei  
Wêr ik op rin  
En ik sil foar Him sjonge  
Foar Him sjonge  
Sa lan 'k hjir bin  
 

Yn it begjin  
Wie Hy it Wurd  
Hy wie by God  
En it Wurd wie God  
En ik sil foar Him sjonge  
Foar Him sjonge  
Sa lang 'k hjir bin  
 

Hy is it ljocht  
Dat altyd skynt  
Is wiis mei my  
Hâldt ek fan dy  
En ik sil foar Him sjonge  
Foar Him sjonge  
Sa lang 'k hjir bin  
 

Hy is de rots...  
  
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst.  
 
Intochtslied: 'Kom aan boord'.  
Voor de zieken - voor de armen-  
voor de mensen met verdriet  
Voor het kind dat blijft proberen,  
maar toch denkt: het lukt me niet.  
Voor de zwerver die moet zwerven,  
en geen plek heeft waar hij hoort.  
Is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!  
  
 
 
 
 
 



Kom aan boord.  
Ook voor jou is er een plekje,  
waar je hoort.  
Laat de hoop niet langer varen.  
Kom aan boord  
Sta niet doelloos aan de kant,  
want er is een hart vol liefde,  
pak die uitgestoken hand.  

  
Voor het meisje dat blijft denken,  
alles gaat bij mij steeds mis.  
Voor de jongen die al vaker,  
uit de boot gevallen is.  
Voor het kindje dat nog nooit,  
van trouw of liefde heeft gehoord.  
Is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!  
  

Kom aan boord …(2x)  
Votum en Groet  
Lied 836 : 1,2 en 5  
1.O Heer, die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Wijs ons de weg der zaligheid, en 
laat ons hart, door U geleid, met liefde zijn vervuld.   
 

2.Geef dat uw roepstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee. Geef dat ook wij uw 
nodend woord vertrouwen, volgen ongestoord, op weg gaan met U mee. 
 
5.Dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verwart. Maak Gij ons rein en 
welgezind, en spreek tot ons in vuur en wind, o stille stem in 't hart. 
 

Welkomstgebed door ds. 
Uitleg van het thema  
Lied: gezongen door de kinderen van gr.4,5,6 ‘vader Abraham'.  
Vader Abraham had vele zonen  
Vele zonen had vader Abraham  
Ik ben er één van  
en jij toch ook?  
Dus prijzen wij de Heer –   
 

Rechter arm.  
Linker arm.  
Rechter voet.  
Linker voet.  
Kin omhoog.  
Draai eens om.  
Laatste keer.  
  
Kinderen van gr.8 lezen Genisis 12, 10-20; 13, 1.  
 



Lied: ‘tienduizend redenen'.  
De zon komt op, maakt de morgen wakker  
Mijn dag begint met een lied voor U  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen  
Laat mij nog zingen als de avond valt  
 

Refrein:   
Loof de Heer, o mijn ziel  
O mijn ziel  
Prijs nu zijn heilige Naam  
Met meer passie dan ooit  
O mijn ziel  
Verheerlijk zijn heilige Naam  
 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen  
tienduizend redenen tot dankbaarheid  
 

Refrein:  
 

En op die dag, als mijn kracht vermindert  
Mijn adem stokt en mijn einde komt  
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen  
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid  
 

Refrein:  
Interview door de kinderen van groep 7  
  
Lied 885: 1 en 2    
Groot is Uw trouw, o Heer 
Mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart 
Dat bewijst Gij ook nu 

Groot is Uw trouw, o Heer 
Mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart 
Dat bewijst Gij ook nu 

Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Iedere morgen aan mij weer betoond 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Aan mij betoond 



Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt 
Kracht voor vandaag 
Blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid 

Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Iedere morgen aan mij weer betoond 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Aan mij betoond 
 
Verhaal/uitleg  
Luisterlied:  Uw liefde is mijn houvast.  
Dank- en voorbeden door ds. samen met enkele kinderen van gr.5,6  
Lied Onze Vader 

  
Collecte:  met hulp van  enkele kinderen van gr.4.   
Doel: Zending China  
Kerken in China hebben steeds meer te maken met beperkende regelgeving vanuit de overheid. 
Toch willen ze laten zien dat ze er zijn. Ze zijn bijvoorbeeld actief in de ouderen- en 
gezondheidszorg of de opvang van verslaafden. Steeds vaker richten ze zich op jongeren. Veel 
jongeren kampen met mentale problemen. Kerken leiden voorgangers en jeugdleiders op om 
jongeren hierbij te begeleiden.  
  
Lied:  ‘Ik wens jou een dak boven je hoofd'.  
Ik wens jou een dak boven je hoofd  
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood  
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht  
dat de liefde van je leven op je wacht  
  
Ik wens jou genoeg om door te gaan  
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan  
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd  
met kinderen om je heen, tot aan het eind  
  
Refrein:  
een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou  
  
Ik wens jou vrede toe om wie je bent  
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent  
dat de liefde aan je hart vervulling geeft  
in elk van de seizoenen dat je leeft  



  
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats  
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang  
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel  
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang  
  
Zegen  
 

 


