
Liturgie 19-10-25, Viering Heilig Avondmaal 

Voorganger: ds. G. Timmer 

Ouderling van dienst: Wytske Zandstra  

Organist: Joop Lameris  

Beamerdienst: Nico en Tine Hoekstra  

 

Lied voor de dienst: Hemelhoog: 88: 1 en 2  

1.Zoekt eerst het koninkrijk van 

God,en zijn gerechtigheid.  

En al het andere ontvangt u 

bovendien.  

Hallelu, halleluja.  

Halleluja, halleluja, halleluja 

Hallelu, halleluja 

2.Men kan niet leven van brood 

alleen, maar van ieder woord  

dat door de Heer gesproken wordt.  

Hallelu, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja 

Hallelu, halleluja 

 

Welkom en afkondigingen. 

Intochtslied: Ps. 84: 1 en 2  

1.Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 

 

2.Het heil dat uw altaar omgeeft 

beschermt en koestert al wat leeft. 

De mus, de zwaluw vindt een 

woning. 

Haar jongen zijn in veiligheid. 

Mij is een schuilplaats toebereid 

in het paleis van U, mijn koning. 

Heil hen die toeven aan uw hof 

en steeds zich wijden aan uw lof. 

Stil gebed, votum en groet.  

Lied: 971: 1, 2 en 3   

1.Zing een nieuw lied voor God de 

Here 

en wees van harte zeer verblijd. 

God wil alhier met ons verkeren, 

hier wordt een huis voor Hem 

bereid. 

Hij heeft de hand en het verstand 

gezegend voor het werk, 

de bouw van Christus’ kerk. 

2.God wil aan ons telkens weer 

tonen 

dat Hij genadig is en trouw. 

Dat Hij met ons samen wil wonen, 

geeft ons de moed voor dit gebouw. 

Maar niet met steen en hout alleen 

is ’t grote werk gedaan. 

’t Zal om onszelve gaan. 

 

3.De Heilige Geest geeft taal en teken. 

Christus deelt al zijn gaven uit. 

De Vader zelf wil tot ons spreken 

en elk verstaat wat het beduidt. 



Wees ons nabij en maak ons vrij 

in dit uw heiligdom. 

Kom, Here Jezus, kom! 

 

Geloofsbelijdenis. (Gelezen) 

Lied: 314: 1 Frysk 

1. Om jo wurd te hearren, Hear, 

binn’ wy yn jo hûs fergearre. 

Stjoer ús tinzen en begear 

sá dat wy jo boadskip hearre 

en wy mei ús hert en sinnen 

yn ’e geast al by Jo binne. 

 

Gebed om de opening van Gods Woord 

1e Schriftlezing: Haggai 1:1-8 (NBV) 

Lied: Ps. 43: 3  

3.O Here God, kom mij bevrijden, 

zend mij uw waarheid en uw licht 

die naar uw heil'ge berg mij leiden, 

waar Gij mij woning wilt bereiden. 

Geef dat ik door U opgericht 

kom voor uw aangezicht. 

 

2e Schriftlezing: Haggai 1:9-15 (NBV) 

Lied: Ps. 43: 4  

4.Dan ga ik op tot uw altaren, 

tot U, o bron van zaligheid. 

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 

en dankbaar ruisen alle snaren 

voor U die al mijn vreugde zijt 

en eindloos mij verblijdt. 

 

Verkondiging        

Lied: 447: 1   

1.Het zal zijn in het laatste der tijden 

dat de berg van de tempel 

verheerlijkt zal staan, 

dat de wegen er heen zullen leiden 

en de volken der aarde op weg zullen 

gaan 

om de rechten des Heren te leren, 

zich tot God en elkaar te bekeren. 
 

HEILIG AVONDMAAL 

Instellingswoorden + Dankgebed.  

 

Lied: 405: 1 

1.Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

drievuldig God, die één in wezen zijt. 



Tafelgebed + Vredegroet + Voorbereiding. 

 

Lied:833 Enkele  keren herhalen 

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 

Nodiging. 

Gemeenschap van brood en wijn.  

Dankzegging. 

 

Lied: Gez. 321: 2  

O Christus die met al ons leed 

Het ware heiligdom betreedt, 

Gij, grondsteen, door Godzelf gelegd, 

van het gebouw van liefde en recht, 

bouwoffer dat aan God behaagt,  

wees fundament dat alles draagt.  

 

Gebed. 

Inzameling van de gaven. 

Slotlied: Gez. 321: 1 en 3     

1.O Vader die uw woning sticht 

hoog in het ontoegankelijk licht, 

geef onze hand de zekerheid 

om in de ontrouw van de tijd 

een huis te bouwen dat gewaagt 

van uw geduld dat alles draagt. 

 

3. O Geest, Gij mortel van Gods kerk, 

hoe ijdel is ons metselwerk, 

hoe pover is het offer dat 

wij dragen naar de nieuwe stad, 

voeg onze harten thans tesaam, 

een heilig huis voor Christus’ naam. 

 

Zegen.  

Antwoord: 415: 3   


