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Groene Kerkdienst: Genoeg is Genoeg 
Liturgie 17 augustus 2025 
Spreker: Alfred Slump 
Ouderling van Dienst: Egbert Taekema 
Beamer: Nico en Tine Hoekstra 
Zang en Piano: Elise Westerhof en Taekele Oevering 
 
Lied voor de dienst door Elise (Nooit meer een morgen) 
 
Als er nooit meer een morgen zou 
zijn 
En de zon viel in slaap met de maan 
Heb je enig idee wat het met je zou 
doen 
Als je nog maar een dag zou bestaan 
 

Zou je hart zich weer vullen met 
vuur  
Van de eeuwige schaamte bevrijd  
Keek je niet meer benauwd naar de 
klok aan de muur  
Kwam je los uit de greep van de tijd 

 
Zouden zorgen niet langer je leven 
bepalen  
En had je voor angst geen ontzag  
Was je held of heldin van je eigen 
verhalen  
Al was het dan maar voor een dag 
 

Zou de toekomst niet langer je 
denken beheersen  
En leefde je voor het moment  
Met een luisterend oor voor het kind 
in jezelf  
Zou je eindelijk weer zijn wie je bent 

 
We verbannen de dromen naar 
morgen en later  
Maar doet het je stiekem geen pijn  
Dat je dan pas zou doen wat je altijd 
al wou  
Als er nooit meer een morgen zou 
zijn 
 

We verbannen de dromen naar 
morgen en later  
Maar doet het je stiekem geen pijn  
Dat je dan pas zou doen wat je altijd 
al wou  
Als er nooit meer een morgen zou 
zijn 

Lied voor de dienst door Elise (Leun op mij) 
 
Zet je trots aan de kant  
Als ik iets kan doen  
Je hoeft niets te vragen  
Al wat jij hoeft te doen  
Is jezelf laten zien  
En ik help je dragen 
 

Leun op mij  
Ik help je staan  
En ben je vriend,  
Ik help je door te gaan  
Want vroeg of laat  
Zoek ik net als jij  
Iemand die naast me staat 
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Als, de last die je draagt  
Veel van je vraagt  
Hoef jij niks te vragen  
Want ik ben om de hoek  
Een blik is genoeg  
En ik help je dragen 
 

Leun op mij  
Ik help je staan  
En ben je vriend,  
Ik help je door te gaan  
Want vroeg of laat  
Zoek ik net als jij  
Iemand die naast me staat 

 
Je hoeft alleen maar te roepen  
En ik kom er aan  
Soms hebben we iemand nodig  
Om door te gaan  
En help jij weer een ander  
Om sterker te staan  
We hebben elkaar zó nodig  
Om door te gaan 

 
Leun op mij  
Ik help je staan  
En ben je vriend,  
Ik help je door te gaan  
Want vroeg of laat  
Zoek ik net als jij  
Iemand die naast me staat 

 
 
Welkom en Mededelingen  
 
Bemoediging door Egbert Taekema 
Ouderling Onze hulp is in de naam van de HEER 
Allen  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Ouderling Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Allen  En niet laat varen het werk van Zijn handen. 
 
 
Lied Samenzang (Zie de zon, Zie de maan) 
Zie de zon, zie de maan,  
zie de sterren in hun baan,  
sterren ontelbaar, overal vandaan,  
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.  

Hoor de zee, hoor de wind,  
hoor de regen als hij zingt,  
druppels ontelbaar in de oceaan,  
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 

 

Ruik een bloem, ruik een vrucht,  
ruik de geuren in de lucht,  
geuren ontelbaar zweven af en aan,  
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 

Voel je hart, voel je huid,  
voel je adem als je fluit,  
mensen ontelbaar overal vandaan,  
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 

Zie ik de zon, de sterren en de maan,  
wat een wonder dat ik mag bestaan.  

Heer, hoe heerlijk is Uw naam,  
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.
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Gebed door Egbert Taekema 

Korte schriftlezing door Egbert Taekema 

Lied Samenzang (Toekomst vol van hoop) 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.   

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons 
beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen. 

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons 
beloofd.                        
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht. 

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen. (3x in totaal) 

 
Uitleg Bloei-Dienst door Wiebe Visser 
 
Lied Samenzang (Ik wens jou) 
Ik wens jou een dak boven je hoofd  
Dat je huis een thuis mag zijn, je 
tafel vol met brood  
dat je rustig slapen kunt, de hele 
nacht  
dat de liefde van je leven op je wacht  
 

Ik wens jou genoeg om door te gaan  
dat je rijkdom vindt door ook van 
weinig te bestaan  
ik wens jou volle dagen toe en vrije 
tijd  
met kinderen om je heen, tot aan het 
eind  

 
een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou (2x in totaal)  
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‘
k Wens jou vrede toe om wie je bent  
dat je lacht en huilt met alle mensen 
die je kent  
dat de liefde aan je hart vervulling 
geeft  
in elk van de seizoenen dat je leeft  

een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou (2x in 
totaal)  

 
Ik bescherm je voor de wind, en vind voor jou een schuilplaats  
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang  
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel  
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 
een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou (2x in totaal) 
 
Presentatie door Alfred Slomp 
 
Gedicht door Anneke de Vries 
          Duurzame gedachten 
 Flitsen door de dag 
 Niets doen uit gewoonte 
 Onbewust gedrag 
 

 Doorbreek patronen 
 Stel bewust een vraag 
 Niets doen is geen optie 
 Denk klein, begin vandaag

Bewust genieten 
 Stilstaan bij begin 
 Respect voor de maker 
 Geef gedachten zin 
 

 Jij hoeft niet eenzaam 
 De verandering te zijn 
 Duurzame druppels 
 Samen heilzaam zijn. 

 
 
Lied Samenzang (Ik zal er zijn) 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige 
Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn 
bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een 
kostbaar geheim.  

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er 
zijn’. 
Een boog in de wolken als teken van 
trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben 
bij jou! 
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In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet,  

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 
De toekomst is zeker, ja eindeloos 
goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U 
ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt 
zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet 
gaan. 
 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige 
naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend 
dichtbij:  
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er 
zijn’. 
 

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van 
Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen 
moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U 
zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige 
naam.  

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend 
dichtbij:  
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er 
zijn’. 
 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er 
zijn’. 

  
 
Collecte tijdens lied van Elise (Heal the world) 
There's a place in your heart  
And I know that it is love  
And this place could be much  
Brighter than tomorrow  
 

And if you really try  
You'll find there's no need to cry 
In this place you'll feel  
There's no hurt or sorrow  

There are ways to get there  
If you care enough for the living  
Make a little space  
Make a better place  
 
Heal the world  
Make it a better place  

For you and for me  
And the entire human race  
There are people dying  
If you care enough for the living  
Make a better place  
For you and for me  

 
 
If you want to know why  
There's a love that cannot lie  
Love is strong  
It only cares for joyful giving  

 
If we try, we shall see  
In this bliss we cannot feel  
Fear or dread, we stop existing  
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And start living  
 
Then it feels that always  
Love's enough for us growing  
So make a better world  
Make a better world 
 
Heal the world  
Make it a better place  

For you and for me  
And the entire human race  
There are people dying  
If you care enough for the living  
Make a better place 
For you and for me 
 

And the dream we were conceived in  
Will reveal a joyful face  
And the world we once believed in  
Will shine again in grace  
 
Then why do we keep strangling life  
Wound this earth crucify its soul  
Though it's plain to see  
This world is heavenly, be God's 
glow 

 
We could fly so high  
Let our spirits never die  
In my heart  
I feel you are all my brothers  

 
Create a world with no fear  
Together we cry happy tears  
See the nations  
Turn their swords into plowshares  
 

We could really get there  
If you cared enough for the living  
Make a little space  
To make a better place 

Heal the world  
Make it a better place  
For you and for me  
And the entire human race  
There are people dying  
If you care enough for the living 
Make a better place 
For you and for me (2x in totaal) 
 
 
Afsluitend Gebed door Egbert Taekema 
  
Zegen door Egbert Taekema  
Ouderling  Over onze harten, over onze huizen 
Allen  de zegen van God. 
Ouderling In ons komen en gaan, 
Allen   de vrede van God. 
Ouderling In ons leven, in ons geloven, 
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Allen  de liefde van God. 
Ouderling Aan ons nieuw beginnen, 
Allen   de barmhartigheid van God om ons 
   thuis te brengen.  
   Amen 
 
 
Lied na de dienst door Elise (Verborgen zegen) 
Wij bidden U om zegen en kracht.  
Troost voor gezinnen  
en bescherming in de nacht.  
Voor uw genezing waar lijden 
heerst.  
We bidden voor Uw vrede  
waar de hoop vervlogen is.  
Maar steeds hoort U ieders 
hartenkreet  

Maar houdt te veel van ons, dat U 
niets minder geeft. 
Want wat als Uw zegen komt door 
regen  
En Uw genezing door verdriet.  
Wat als er slapeloze nachten nodig 
zijn  
voordat wij zien  
Wat als tegenslag en pijn  
verborgen zegeningen zijn. 

 
We willen zo graag dat U ons leidt.  
We worden woedend als het lijkt 
alsof U zwijgt. 
 Waar is die liefde, die heerlijkheid?  
Alsof de beloften van Uw Woord 
gelogen zijn.  
Maar steeds hoort U ieders 
hartenkreet  
en verlangt dat ons geloof nog in ons 
leeft. 

Want wat als Uw zegen komt door 
regen 
En Uw genezing door verdriet.  
Wat als er slapeloze nachten nodig 
zijn  
voordat wij zien  
Wat als tegenslag en pijn  
verborgen zegeningen zijn. 

 
Als we zijn verlaten  
of stukgeslagen door de tijd,  
herinnert onze pijn dat dit hier nooit,  
nooit ons thuis zal zijn. 
Dit wordt nooit ons thuis. 
 

Want wat als Uw zegen komt door 
regen 
En uw genezing door verdriet.  
Wat als er slapeloze nachten nodig 
zijn  
voordat wij zien 

 
Wat als mijn grootste tegenslagen, 
of de wonden van de tijd,  
mij weer doen drinken van het water  
waar ik nooit meer dorst van krijg.  
Wat als tegenslag en pijn  
regen, storm, nachten vol strijd verborgen zegeningen zijn. 


