
Liturgie 13 juli 2025, aanvang 9.30  

Voorganger: dhr. P. Knijff, Raard 

Ouderling van dienst: Joeke van der Heide 

Organist: Joop Lameris 

Beamerdienst: Nico en Tine Hoekstra 

 

Zingen voor de dienst:  Lied 868: 2,4 en 5  

2.Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

4.Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 

lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 

Denk elke dag 

aan wat zijn almacht vermag, 

die u met liefde bejegent. 

 

5.Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 

Hart wees gerust, 

Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: Amen. 
 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Zingen: Intochtslied: Psalm 33:  3, 4 en 5   

3.Hij stuwt het water op tot muren, 

de zee staat als een sterke wand. 

Hij sluit de oervloed in zijn schuren 

en weert ze van het vaste land. 

Laat in heilig beven / wie op aarde leven 

vrezen voor Gods raad. 

Hij hoeft maar te spreken, / Hij geeft 

maar een teken: 

wat Hij wil ontstaat. 

 

4.Wat ook de volkeren beramen, 

Hij slaat het stuk met sterke hand. 

Hij zal hun trots beraad beschamen, 

zijn raadsbesluit houdt eeuwig stand. 

Heel het mensenleven, / aller volken 

streven 

rust in Gods beleid. 

Zalig die Hem eren, / ’t volk, het erf des 

Heren, 

nu en voor altijd.

5.Van waar Hij woont, in ’t licht verheven, 

ziet God op deze aarde neer. 

Al wat door mensen wordt bedreven, 

een open boek is ’t voor de Heer. 

Woord voor woord te lezen / is voor Hem hun wezen, 

want Hij vormt hun hart. 

Wat zij ook verzinnen, / heimelijk beginnen, wordt door Hem ontward. 



Stilte moment  

Bemoediging en groet 

Aankondiging: Ben ik een wisselwachter?  

Verootmoediging: 1 Johannes 1:5 t/m 10  

 

Zingen: Evangelische liedbundel 302 : 1,2,3 en 4 

1.Heer, ik kom tot U, 

hoor naar mijn gebed. 

Vergeef mijn zonden nu 

en reinig mijn hart. 

 

2.Met uw liefde, Heer, 

kom mij tegemoet, 

nu ik mij tot U keer, 

en maak alles goed. 

3.Zie mij voor U staan, 

zondig en onrein. 

O Jezus, raak mij aan, 

van U wil ik zijn. 

 

4.Jezus, op uw Woord 

vestig ik mijn hoop. 

U leeft en U verhoort 

mijn bede tot U. 

Gebed om de Heilige Geest 

Lezing : Daniël 2: 1-25. (NBV21) 

Luisterlied: Hoor naar mijn gebed mannenkoor Espressione  

Overdenking 

 

Zingen: Liedboek voor kerken 304 : 1,2 en 3 

1.God is getrouw, Zijn plannen falen 

niet, 

Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die 

allen. 

Die ’t heden kent, de toekomst overziet, 

Laat van Zijn woorden geen ter aarde 

vallen. 

En ’t werk de eeuwen, dat Zijn Geest 

omspant, 

Volvoert Zijn hand. 

 

2.De Heer’ regeert! Zijn Koninkrijk 

staat vast, 

Zijn heerschappij omvat den loop der 

tijden: 

Een sterke hand, die nooit heeft 

misgetast, 

Blijft met het heilig zwaard des Geestes 

strijden. 

En de adem Zijner lippen overmant 

De tegenstand. 

 

3.De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt, 

Doet aan Gods Kerk Zijn heilgeheimen weten: 

Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 

Heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 

Hij trekt met heel Zijn Kerk van land tot land 

Als Gods gezant. 

 

Dankgebed en voorbeden  

 



Inzameling van onze gaven.  

1e collecte: Missionair werk (Nederland, pioniersplekken) 

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en geleerd over 

nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules stelt de Protestantse Kerk de 

opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, andere vormen van 

kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn. 

2e voor de kerk en 3e voor onderhoud gebouwen 

 

Avondmaal vragen 

 

Zingen: Lied 1008: 1,2 en 3 

1.Rechter in het licht verheven, 

koning in uw majesteit, 

louter ons geringe leven, 

scheld ons onze schulden kwijt, 

laat uw vleugelen ons omgeven, 

troost ons met uw tederheid. 

 

2.Hoor de bittere gebeden 

om de vrede die niet daagt. 

Zie hoe diep er wordt geleden, 

hoe het kwaad de ziel belaagt. 

Zie uw mensheid hier beneden, 

wat zij lijdt en duldt en draagt. 

 

3.Houd wat Gij hebt ondernomen, 

klief het duister met uw zwaard. 

Kroon de menselijke dromen 

met uw koninkrijk op aard. 

Laat de vrede eindelijk komen, 

die uw hart voor ons bewaart. 

 

Zegen 

 

Zingen: Lied 415: 3  

3.Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 
 

 

 

 


