
Orde van dienst 
KERK SCHOOL en GEZINSDIENST 
Zondag 22 juni om 9.30 uur.  
Thema: Allemaal kleuren 
M.m.v. de kinderen van Unit 1 van de Twirre. 
 
Luisterlied: Alle kleuren van de regenboog 
 
Lied voor de dienst: 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr, 
doe ’m open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is, 
maar ’t is er nog zo donker, 
er is iets wat ik mis. 

En dan ben je nooit alleen. 
En dan ben je nooit alleen. 
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst. 
Intochtslied: 
Ben je groot of ben je klein 
of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun 
of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 
Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou. 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 
 



Votum en Groet 
Welkomstgebed door ds. 

Lied: 
Dit is m'n hand en dat m'n voet 
'k Heb ze allebei nodig 
Waar moet ik heen als héén het niet doet 
Niets is er overbodig 
'k Heb m'n voeten nodig om te lopen 
En m'n handen om m'n schoenen vast te knopen 
Hand voet knie oog oor neus keel 
Alles is nodig niets teveel 
Alles is nodig niets teveel 
 
M'n hand kan niet zeggen tegen m'n voet 
Ik heb jou niet nodig 
Stel je es voor dan ging het niet goed 
Niets is er overbodig 
Want al kan ik met m'n handen ballen 
Zonder m'n voeten zou ik op m'n snufferd vallen 
Hand voet knie oog oor neus haar 
Alles is nodig voor elkaar 
Alles is nodig voor elkaar 

Uitleg van het thema: Allemaal kleuren door juf Aly en enkele kinderen 
 
Lied: 
Lees je bijbel, 
bid elke dag (3*) 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag (3*) 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 

Read your bible, 
pray every day (3*) 
Read your bible, pray every day 
if you want to grow (3*) 
Read your bible, pray every day, if you want to grow (3*) 
 
Kinderen lezen het bijbelverhaal ‘de barmhartige samaritaan’voor. 
Ike Rins Swaagman, Djesse Wesselink 

  



Luisterlied Help,help. 
 
Preekje. 
 
Kinderen van groep 1,2,3 komen op het podium en zingen het refrein van het lied 
‘we hebben allemaal wat’.  
 
Refrein: We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar 
En toch zijn we broertjes en zusjes 
We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar 
En toch houden we van elkaar 
 
Kijk dat is Wim 
Die is niet zo slim 
Die weet niet dat twee en twee vier is 
En daar is Tom 
Ook al zo dom 
Die denkt dat Amerika hier is 
Kijk daar is Jack 
Die stottert zo gek 
Als-ie met ons wil p-praten 
En daar is Leen 
Die trekt met z'n been 
Die loopt overal in de gaten 
                       refrein:  
Kijk daar is Aad 
Die spuugt als-ie praat 
Zodat je haast helemaal nat wordt 
Dat is nog niks 
Vergeleken bij Trix 
Die rijdt door een plas zonder spatbord 
Daar heb je Pien 
Altijd zo kien 
De tong uit haar mond als ze rekent 
En daar is Marij 
Die zegt steeds goodbye 
Ze weet niet eens wat het betekent 
                          refrein: 
 
 



Kijk dat is Pim 
Die mag niet op gym 
Omdat het niet goed voor z'n hart is 
En daar is Margot 
Die doet altijd zo 
Ze lijkt op de apies uit ARtis 
Daar heb je Wil 
Die is toch zo stil 
Z'n pa en z'n ma zijn gescheiden 
En daar is Teus 
Verband op z'n neus 
Hij wou van de trapleuning glijden 
                    refrein: 

 

Gedicht voor gelezen door de kinderen:  
Ike Rins Swaagman, Dagmar Zijlstra, Annyck de Hoop 
 

Blonde vlechten, rode krullen 
Sproeten of een bruine huid 
Bolle wangen, lange benen 
Jij en ik zien er anders uit 
 
Voetbal, zwemmen, judo, gymmen 
Kleuren of een potje schaak 
Liever binnen, liever buiten 
Jij en ik zijn elk zijn eigen smaak 
 
Druk, verlegen, stoer of dapper 
Lekker praten of juist stil 
Lachen en veel plezier 
Jij en ik soms een groot verschil 
 
Maar toch, maar toch 
We horen bijelkaar 
Ik en jij zijn samen wij 
 
Dank- en voorbeden door ds. samen met enkele kinderen:  
Sofia Tadema, Djurre Wiersma, Dagmar Zijlstra en ds.(laatste vers) 
 



Collecte:  met hulp van  enkele kinderen.  
Wiebren Bosma en Jildou de Haan 
Doel Clini Clowns 
 
 
 

 

 
Lied:  
Dank U wel voor de sterren en de maan 
dank U wel voor het groeien van het graan 
dank U wel voor de dieren in de wei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 

Dank U wel voor de bloemen in het gras 
dank U wel voor de vissen in de plas 
dank U wel voor de bossen en de hei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Dank U wel voor de wolken en de wind 
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind 
dank U wel want U bent zo heel dichtbij 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
 
Zegen 
 
Luisterlied: 10.000 luchtballonnen 

 

 
 
 
 


