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Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen psalm 8a: 1,3 en 5 

1.Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 

uw naam in de geschiedenis, 

op heel de aarde, wijd en zijd. 

De hemel zingt uw majesteit. 

 

3.Zie ik uw sterren in de nacht, 

die hemelhoog geschapen pracht, 

wat is dan niet het mensenkind 

dat Gij het kent en zo bemint. 

 

5.Al wat op aarde is laat Gij 

zich buigen voor zijn heerschappij. 

De dieren komen in een stoet 

hem hoog en breed al tegemoet. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen Lied 663 

1.Al heeft Hij ons verlaten, 

Hij laat ons nooit alleen. 

Wat wij in Hem bezaten 

is altijd om ons heen 

als zonlicht om de bloemen 

een moeder om haar kind. 

Teveel om op te noemen 

zijn wij door Hem bemind. 

 

2.Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 

zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 

dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen 

in alle eeuwigheid. 

Gebed 

 

Woorden van vrijspraak 

 

Zingen Lied 316: 1,3 en 4 

1.Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die ’t zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name. 



 

3.Het is ook in de hemel niet, 

hoe vaak gij ook naar boven ziet 

en droomt van bovenaardse streken. 

Wat gij ook in de sterren leest, 

alleen de Geest beroert de geest, 

alleen het woord kan ’t hart 

toespreken. 

 

4.Het woord van liefde, vrede en 

recht 

is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 

Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Kinderen gaan naar de kinderkerk (gesprekje met de kinderen) 

 

We zingen Samen in het licht 

Wij gaan voor even uit elkaar, 

En delen nu het licht. 

Dat licht verteld ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht. 

 

Wij geven Gods verhalen door, 

En wie zich open stelt, 

Ervaart misschien een beetje licht, 

Door wat er wordt verteld. 

 

Straks zoeken wij elkaar weer op, 

En elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar, 

Het is voor allemaal

Schriftlezingen Prediker 2:1-11 en 1 Korintiërs 15:1-4 en 58 

 

Zingen Psalm 33: 2 en 5 

2.Zing al wie leeft van Gods genade, 

want waarheid is al wat Hij zegt. 

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 

op liefde rust zijn heilig recht. 

Die zich openbaarde / overal op aarde, 

alles spreekt van Hem. 

hem͜elen hoog verheven, / vol van blinkend leven, 

schiep Hij door zijn stem. 

 

5.Van waar Hij woont, in ’t licht verheven, 

ziet God op deze aarde neer. 



Al wat door mensen wordt bedreven, 

een open boek is ’t voor de Heer. 

Woord voor woord te lezen / is voor Hem hun wezen, 

want Hij vormt hun hart. 

Wat zij ook verzinnen, / heimelijk beginnen, 

wordt door Hem ontward. 

 

Verkondiging 

Zingen Lied 650 

1.De aarde is vervuld 

van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld 

en goddelijk beleid. 

 

2.Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 

door heel het leven heen. 

 

3.Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 

 

4.Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 

zal goede aarde zijn. 

 

5.De sterren hemelhoog 

zijn door dit zaad bereid 

als dienaars tot de oogst 

der goedertierenheid. 

 

6.Het zaad der goedheid Gods, 

het hoge woord, de Heer, 

valt in de voor des doods, 

valt in de aarde neer. 

 

7.Al gij die God bemint 

en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind 

als psalmen in de nacht. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Collecte: 

1e collecte is voor Strong Babies  

2e collecte voor de kerk en 3e collecte onderhoud gebouwen 

 

Zingen Lied 747: 1,4 en 8 

1.Eens komt de grote zomer 

waarin zich ’t hart verblijdt. 

God zal op aarde komen 

met groene eeuwigheid. 



De hemel en de aarde 

wordt stralende en puur. 

God zal zich openbaren 

in heel zijn creatuur. 

 

4.Ook ons zal God verlossen 

uit alle pijn en nood, 

van ’t woeden van de boze, 

van ’t vrezen voor de dood, 

van aarzelen en klagen, 

verdriet en bitterheid, 

van alles wat wij dragen, 

van ’t lijden aan de tijd. 

 

8.Dan zal het loflied schallen 

rondom de gouden troon, 

dan heffen wij daar allen 

met grote vreugde aan: 

lof zij en eer en sterkte 

de Vader en de Zoon, 

de Geest om al zijn werken 

zij lof van nu voortaan. 

 

Zegen 


