Liturgie 18-5-25

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Voorganger: ds. G. Timmer

Ouderling van dienst: Henk van Dijk

Organist: Daniél Bosma

Beamerdienst: Michel en Wytske Zandstra

Liederen voor de dienst: Hemelhoog (ELB 8)

1.Als een hert dat verlangt naar
water,

zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

913: 1 ‘Wat de toekomst brengen ...’

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Welkom en mededelingen

Intochtspsalm: Ps. 98: 1 en 3
1.Zing een nieuw lied voor God de
Here,

want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Stil gebed, bemoediging en groet

Woord van leven

2.U alleen bent mijn kracht, mijn
schild,

aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U

3.Laat heel de aarde een loflied
wezen,

de psalmen gaan van mond tot
mond.

De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.



Lied: 713: 1 en 2

1.Wij moeten Gode zingen 2.Hij schenkt de levensadem,
halleluja, Hij geeft de levensgeest,

om alle goede dingen in schande en in schade
halleluja, is Hij nabij geweest,

al zijn wij vreemdelingen aan alwie Hem aanbaden,

in schande en in scha, aan ieder die Hem vreest,

G1j zendt uw zegeningen komt Hij, de Heer, te stade,
halleluja. de minsten allermeest.

Gebed om de opening van Gods Woord
1¢ Schriftlezing Jesaja 10: 33-34 en 11: 1-5 (NBV)

Lied: Ps. 67: 3

3.De aarde heeft de vrucht gegeven,

die door de hemel werd verwekt,

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.

God 1s ons genegen, / onze God geeft zegen,

Hij die alles geeft,

Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen

wat op aarde leeft.

2¢ Schriftlezing Jesaja 11: 6-10 (NBYV)

Lied: 670: 1 en 4

1.Kom Schepper God, o Heilige
Geest,

daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

Verkondiging

Lied:340b Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de
Almachtige,

Schepper des hemels en der aarde.
En 1n Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

4.Gij zijt door gaven zevenvoud

de vinger van Gods rechterhand,

die ’s Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in 1eder land.

die ontvangen is van de heilige
Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius
Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,



nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan
van de doden,

opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,

vanwaar Hij komen zal om te
oordelen

de levenden en de doden.

Afscheid van aftredende ambtsdragers

Lied: ELB 413: 1 en 4

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond’re stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

4. Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten

in het nieuw Jeruzalem.

Refrein

Ik geloof in de heilige Geest,

ik geloof één heilige, algemene,
christelijke kerk,

de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses

en een eeuwig leven.

Amen, amen, amen.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Presentatie van aantredende pastoraal medewerkers en ambtsdrager

Vraag aan de gemeente Gemeente, dit zijn uw pastoraal medewerkers en dit is
uw nieuw bevestigde ambtsdrager. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen

steunen in hun bediening en ambt?

Belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven,
hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in dienst van de Heer?

Antwoord: Ja, dat willen wij van harte.

Lied: ELB 381: 1 t/m 3 ‘Daar ruist/Der stiet ...” Fryske versie

(fry fertaald troch Pytsje Pebesma)

1. Dér stiet yn 'e wolken in namme fan goud

In namme fan leafde sa séft en fertrout
Gjin namme is better foar 't sindige hert.
Hy hielet de wiinden en treastet yn smert
Jezus, Jezus, heech stiet Jo krus.

Jo drage s sinden. Jo bringe s thus



2. Ek hjoed klinkt dy namme noch dud'lik en klear.
Hy rist troch de wolken noch lyk as alear

Hy wiist us de wegen, ferdriuwt alle skaat

Jout ljocht oan Us eagen en sinne op us paad
Jezus, Jezus, heech stiet Jo krus

Jo drage s sinden. Jo bringe s thus

3. Oan 'e ein fan de tiiden, oan 'e ein fan de nacht,
Dan stiet wer die namme yn himelske pracht

Fier boppe de wolken en boppe de wrald

Die goudene namme fan treast en behald

Jezus, Jezus, heech stiet Jo krus.

Jo drage s sinden. Jo bringe s thus

Dank en voorbeden

Collecte: 1°¢ collecte Missionair werk (Nederland)

Kinderen Kingskids terug

Slotlied: Kinderlied Youtube: Vrede, vrede Opwekking kids
Zegen

Antwoord: 425 ‘Wy gean mei jo segen ...” Frysk
Wy gean mei jo segen
bliermoedich us wegen,
jo wurd fan omhegen
joech us nije moed.

Hy dy’t us behald is,

it ljocht fan ’e wrald is,
wol waarmje wat kald is
mei syn leafdegloed.

Wat Kristus us learde

is sied ta bekearing,

wy siedzje it op ierde

en wachtsje op wat komt.
En Gnder de hoede

fan Him dy’t Us stjoerde
sill’ leafde en goedens
aanst dije rinom.



