
Liturgie: Zondag 11 mei 2025, 9.30 uur   
Voorganger: Ds. G. Timmer 
Ouderling van dienst: Joeke v/d Heide 
Mmv: Elise Westerhof en Teakele Oevering  
Beamerdienst: Simon Bosma en Wietse Pals 
 
Liederen voor de dienst verzorgd door Elise en Teakele: ‘Meer dan ooit’ en 
‘Toekomst vol van hoop’. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtspsalm 122: 1 en 2 
1.Hoe sprong mijn hart hoog op in 
mij, 
toen men mij zeide: ‘Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!’ 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 

2. Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heilige muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar ’s Heren woord, om zijn naams 
ere! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 

 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Hemelhoog 294: 1, 2 en 3 
Elise zingt:  
1.Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Allen: 
2.Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van Uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
 
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 

Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Allen: 
3.Kom ontvang een heel nieuw 
leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "ontmoet mij hier". 
 
(Refrein) 
 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 



Leefregel: Mattheüs 5:1-10 en 21-24 (NBV)
 
Zingen Hemelhoog 460: Elise zingt 1,2,3 en 4, samen zingen we het refrein
1.Hoe wonderlijk mooi is uw 
eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn 
bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een 
kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er 
zijn’. 
  
2.Een boog in de wolken als teken 
van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben 
bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
3.De toekomst is zeker, ja eindeloos 
goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U 
ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt 
zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet 
gaan. 
  
(Refrein) 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige 
naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend 
dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er 
zijn’. 
  
4.O Naam aller namen, aan U alle 
eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van 
Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen 
moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U 
zijn. 
 
(Refrein) 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige 
naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend 
dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er 
zijn’. 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er 
zijn’. 
 

Gebed om de opening van Gods Woord 
 
Zingen Lied 8b: 1,2,3 en 4 
Elise zingt: 
1. Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 

Allen:  
2. Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 



Elise zingt: 
3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 

Allen:  
4. Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 

Kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
Schriftlezing Jesaja 2:1-5 (NBV) 
 
Zingen Opwekking 477 (Elise en Taekele) 
 
Verkondiging 
 
Zingen 447: 1,2 en 3 
(Elise zingt:) 
1.Het zal zijn in het laatste der tijden 
dat de berg van de tempel 
verheerlijkt zal staan, 
dat de wegen er heen zullen leiden 
en de volken der aarde op weg zullen 
gaan 
om de rechten des Heren te leren, 
zich tot God en elkaar te bekeren. 
 
(Allen:) 
2.Als Jeruzalems tinnen gaan 
blinken 
en beschamen der bergen en 
heuvelen trots, 
zal van Sion uit blijde weerklinken 
het bevrijdende woord van het 

koninkrijk Gods. 
Tot bescherming van allen die leven 
staat de wet van Gods heil er 
geschreven. 
 
(Allen:) 
3. En een smidse van ’t huis onzes 
Heren 
maakt het zwaard tot een 
ploegschaar, de speer tot een zicht. 
Niemand zal meer een wapen 
hanteren; 
maar zij groeten elkaar in het heldere 
licht 
van de waarheid die eindelijk zal 
dagen 
over mensen van zijn welbehagen.

 
Dank en voorbeden 
 
Collecte (Tijdens de collecte zingt Elise ‘Troch de wyn’) 
1e Collecte Zending Bangladesh  
In Bangladesh is minder dan een half procent van de bevolking christen. Toch 
wil deze minderheidskerk relevant zijn voor de samenleving. 
Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk predikanten en kerkelijk werkers op 
voor hun taak in kerk en samenleving. 
2e collecte: Kerk. 3 collecte: Onderhoud gebouwen 



 
Slotlied Johannes de Heer 57: 1, 2 en 3 
(Elise zingt:) 
1.Er komen stroomen van zegen. 
Dat heeft Gods Woord ons beloofd; 
Stroomen, verkwikkend als regen, 
Vloeien tot elk die gelooft. 
 
(Allen, refrein:) 
Stroomen, stroomen van zegen, 
Komen als plasregens neêr. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, 
Zend ons die stroomen, o Heer. 
 
 
 
 
 
 
Zegen 
 
Antwoord op de zegen: 
Hemelhoog 472: 1 en 2 
1.Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk. 
Wil u daaraan geven, daar bent u 
Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Elise zingt:) 
2.Er komen stroomen van zegen, 
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn: 
Op de valleien en bergen 
Zal er nieuw leven dan zijn. 
 
(Allen, refrein) 
 
(Elise zingt:) 
3.Er komen stroomen van zegen, 
Zend ons de heilstroom nu neêr! 
Geef ons die grote verkwikking; 
Geef z’ ons voortdurend, o Heer. 
 
(Allen, refrein) 
 
 
 
 
 
2.Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
Ga en maak het waar 


