
Liturgie 23-2-25 
Voorganger: ds. G. Timmer 
Ouderling van dienst: Jellie Hospes – Nauta 
Organist: Anneke Renkema 
Beamerdienst: Nico en Tine Hoekstra  
 
Lied vooraf: 904: 1, 3 en 5 ’ Frysk 
1. Betrou mar stil dyn wegen, 
betrou dyn stil fertriet 
oan Him dy’t fan omhegen 
oer ierde_en himel giet. 
Dy’t wolken, loft en winen 
yn goede banen stjoert 
sil ek wol wegen fine 
en paden foar dyn foet. 
 

3. Lit Him dyn libben liede, 
wol op syn wegen gean, 
dan silsto troch syn dieden 
aanst noch ferwûndere stean. 
Hy komt en sil dy seingje, 
datst dy ferbliidzje silst, 
en alle wurk foleinigje 
dêr’tst no noch swier oan tilst.

5. Betrou op God, de Heare, 
dan wurdt dyn nacht wer ljocht. 
Hy sil it tsjuster keare, 
al hiest it net mear tocht. 
Syn hân sil dy befrije 
ek fan de swierste lêst, 
hâld dan yn leed en lijen 
oan wat Hy tasei fêst. 
 

Welkom en mededelingen 

Intochtspsalm: Ps. 91: 1 en 5  
1.Heil hem wien God een plaats 
bereidt 
in zijn verheven woning: 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 
 

5.Maar gij moogt schuilen bij de 
Heer, 
geen kwaad bedreigt uw woning: 
gij hebt tot schild en tegenweer 
de allerhoogste koning. 
Hij gaf zijn engelen bevel 
dat u geen ding zou schaden; 
zij zullen u naar Gods bestel 
behoeden op uw paden. 

Stil gebed, bemoediging en groet  

 



Zingen: 695: 1 t/m 5  
1.Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
 

2.Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 

3.Wees ook de Geest die mij 
aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 

4.Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 

 
5.Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 
 

Leefregel    

Zingen: Ps. 118: 3 en 4  
3.’t Is beter bij de Heer te schuilen 
dan dat men bouwt op man en 
macht. 
’t Is beter bij de Heer te schuilen 
dan dat men hulp van vorsten wacht. 
Toen ik mij wenden kon noch keren, 
omsloten door der volken ring, 
doorbrak ik in de naam des Heren 
de knellende omsingeling. 
 

4.Zij zwermden om mij heen als 
bijen, 
zij waren dreigend om mij heen. 
In Gods naam brak ik door hun rijen, 
als strovuur sloeg ik hen uiteen. 
O vijand, die met felle stoten 
mij bijna hebt ten val gebracht, 
de Heer had tot mijn heil besloten, 
Hij redde mij, Hij schonk mij kracht. 

Gebed om de opening van Gods Woord 

Lied: Youtube ‘Ik draag de wapenrusting van God’  
https://www.youtube.com/watch?v=VXv1X0cU1q8  Kinderlied 

Kinderen naar kinderkerk 

Schriftlezing: Efeziërs 6:10-17 NBV 

Zingen: 912: 1 t/m 3  
1.Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

2.Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet.

https://www.youtube.com/watch?v=VXv1X0cU1q8


3.Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 

Verkondiging     

Zingen: 967: 1, 2, 3, 4 en 6  
1.Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm u, Heer. 
 

2.Wek de dode christenheid 
uit haar zelfverzekerdheid; 
zend uw stralen overal, 
dat de aarde U loven zal. 
Erbarm u, Heer. 

3.Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 
die geen mens ooit helen kan. 
Breng, o herder, in Gods naam 
uw verstrooide kudde saam. 
Erbarm u, Heer. 
 

4.Open overal de poort, 
Heer, voor uw voortvarend woord, 
win elk volk met stille kracht 
voor uw rijk, –  verdrijf de nacht! 
Erbarm u, Heer. 

6.Laat ons zo uw heerlijkheid 
zien in deze donkere tijd, 
opdat wij nu en voortaan 
trouw U ter beschikking staan. 
Erbarm u, Heer. 
 
Dank en voorbeden 

Collecte 
1e collecte: De hond kan de was doen 
Stichting De Hond Kan De Was Doen bekostigt het opleiden van 
assistentiehonden voor kinderen en volwassenen met een beperking met als doel 
hen een vrijer en zelfredzamer leven te bieden. 
Voor dit doel verwerft de stichting financiële middelen van goede doelen 
fondsen, bedrijven, donateurs en middels allerlei sponsoractiviteiten. 
 
2e voor de kerk en 3e voor onderhoud gebouwen 

 
 
 
 
 



Slotlied: Liedboek 793 : 1,2 en 3 

1.Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 
 

2.Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 

3.Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 
 
Zegen 

Antwoord: 415: 3  
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 

  


