
 

Liturgie 28 juli 2024  

Voorganger: ds. A. Elverdink 

Ouderling van dienst: Joeke van der Heide 

Organist: Joop Lameris 

Beamerdienst: Nico en Tine Hoekstra  

 

Welkom en mededelingen 

 

Psalm 122: 1 en 3 

1.Hoe sprong mijn hart hoog op in 

mij, 

toen men mij zeide: ‘Gord u aan 

om naar des Heren huis te gaan! 

Kom ga met ons en doe als wij!’ 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in, 

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

wel saamgevoegd en welgebouwd, 

o schone stede, die wij groeten. 

3.Bid heil toe aan dit Vredesoord: 

dat die u mint bevredigd zij, 

dat vrede in uw wallen zij, 

gezegend zij uw muur en poort! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

om u met vrede te ontmoeten! 

Om al mijn broeders binnen u, 

om ’s Heren tempel wil ik u, 

o stad van God, met vrede groeten. 

 

Onze Hulp en Groet 

Gebed van Schuldbelijdenis 

 

NLB 836: 1  

1.O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 

Wijs ons de weg der zaligheid, 

en laat ons hart, door U geleid, 

met liefde zijn vervuld, 

met liefde zijn vervuld. 

 

Genadeverkondiging 

 

NLB 836: 4  

4.Leg Heer uw stille dauw van rust 

op onze duisternis. 

Neem van ons hart de vrees, de lust, 

en maak ons innerlijk bewust 

hoe schoon uw vrede is, 

hoe schoon uw vrede is. 

 

Wetslezing 

 

 



NLB 836: 2  

2.Geef dat uw roepstem wordt 

gehoord, 

als eenmaal bij de zee. 

Geef dat ook wij uw nodend woord 

vertrouwen, volgen ongestoord, 

op weg gaan met U mee, 

op weg gaan met U mee. 

 

Praatje voor jong en oud over een Reisgids 

 

Hemelhoog 121: 1 en 6 

1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. 

En geen mens kan zonder water en zonder brood. 

 

Refr.: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. 

 

6. Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen. 

Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag. 

Refrein 

 

Lezen uit de Bijbel,  

I Koningen 10: 1 – 9 NBV 

 

Luisteren naar Psalmen voor Nu, 48  

1. Machtig is de HEER, die God van 

ons 

Kijk maar naar zijn stad die op de 

berg ligt; 

Sion, prachtig om te zien 

Stad waar iedereen voor valt 

Stad die op de hoogte is 

Stad die van de koning is 

Sterke vesting die laat zien hoe God 

is 

Hoe je altijd veilig bent bij hem 

 

2. Kijk maar hoe het toeging bij die 

stad 

Toen ze kwamen om haar in te 

nemen: 

Koningen op oorlogspad 

Hadden amper iets gezien 

Of ze vluchtten in paniek 

Ze verkrampten daar van angst 

God, Uw adem heeft ze 

weggeblazen 

Alle schepen breken stuk op u 

Refr.  

Wat ons altijd is verteld, zien wij nu 

zelf 

In de stad van God 

De stad van God 

God houd haar stevig overeind 

Wat ons altijd is verteld, zien 

wij nu zelf 

In de stad van God 

De stad van God  



Openbaring 21: 1, 2; 11,12; 18; 21 – 25  

 

NLB 737: 1 – 5; 10 – 13 en 21  

1.Jeruzalem, mijn vaderstad, 

mijn moederhuis, wanneer 

zal ik u zien zoals ge zijt, 

de bruid van onze Heer? 

 

2.Daar is geen pijn en geen verdriet, 

geen afgunst en geen nijd, 

en angst en armoe zijn er niet 

maar altijd vrolijkheid. 

3.Daar is geen zon, daar is geen 

maan, 

geen mist, geen duisternis, 

maar ’t licht komt van de troon 

vandaan waar de Messias is. 

4.En zeker is geen ziekte daar, 

geen ongeluk, geen dood, 

geen boze duivel, geen gevaar 

en geen gebrek aan brood. 

 

5.God geve mij, Jeruzalem, 

dat ik eens op een dag 

een pelgrim aan uw poorten ben 

en dat ik binnen mag. 

 

10.Want hier is alle zoet vermengd 

met gal en bitterheid, 

geluk wordt altijd weer gekrenkt, 

hoe nijpen schuld en spijt! 

11.Maar daar is leven een en al 

verrukking en plezier 

en duizend jaren zijn er als 

de dag van gisteren hier. 

 

12.De stroom des levens vloeit maar 

aan, 

de straten in en uit 

waarlangs de hoge bomen staan, 

het groene levenskruid, 

 

13.en engelen zitten op een rij 

als vogels in een boom, 

de vreugde gaat er nooit voorbij, 

het is als in een droom. 

 

21.Jeruzalem, mijn vaderhuis, 

mijn moederstad, wanneer 

zal ik u zien? Wij zijn op reis 

naar u en naar de Heer! 

 

Preek: “De helft was mij nog niet aangezegd !!” 

 

NLB 750: 1 en 2 

1.Jeruzalem, jij stad door God gebouwd, 

ach, was ik daar jouw gast! 

Hoe dorst mijn hart, het smacht alleen naar jou, 

niets houdt het hier nog vast. 

Voorbij de hoogste bergen, 

voorbij het verste veld, 

is het uit deze wereld 

mij al vooruitgesneld. 



2.Wordt mijn gebed ten slotte toch verhoord 

dat nu het uur zal slaan, 

waarop ik zelf mag ingaan in jouw poort, 

en recht voor God zal staan 

als een van zijn beminden, 

als uitverkoren pand. 

Dan zal ik in jou vinden 

mijn ware vaderland. 

 

Gebeden 

Collecte:1e juli Hospice Huizen  

Hospice Huizen wil een bijdrage leveren aan een zo hoog mogelijke kwaliteit 

van leven: de palliatieve zorg is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van 

het leven tijdens de laatste levensfase van de gasten en het bevorderen van het 

persoonlijk welbevinden van de gasten. 2e voor de kerk, 3e voor onderhoud 

gebouwen 

Evangelische Liedbundel 413  

1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 

Wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men op deez' aarde, 

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

Refrein. 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

Luist'ren naar zijn liefdestem. 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem. 

 

2. Heilig oord vol licht en glorie 

Waar de boom des levens bloeit 

En de stroom van levend water 

Door de gouden godsstad vloeit. 

Refrein. 

 

 

 

3. Schoon tehuis voor moede 

pelgrims 

Komend uit de zand-woestijn, 

Waar zij rusten van hun werken 

Bij de springende fontein. 

Refrein.

4. Wat een vreugde zal dat wezen 

Straks vereend te zijn met Hem 

In die stad met paarlen poorten 

In het nieuw Jeruzalem. 

Refrein. 

 

Zegen 


