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Welkom

Lezen van de rouwkaart

Onze Hulp en Groet

Zingen: ‘Als alles duister is’
NLB 598

 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
 dat nooit meer dooft; vuur dat nooit meer dooft. 
 Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
 dat nooit meer dooft; vuur dat nooit meer dooft. 

 Kom, as it tsjuster is, mei fjoer dat ús nacht ferljochtet 
 en dat bliuwt; fjoer dat altyd bliuwt.
 Kom, as it tsjuster is, mei fjoer dat ús nacht ferljochtet 
 en dat bliuwt; fjoer dat altyd bliuwt.

Aansteken van een kaars aan de Paaskaars door pakesizzers 

Het levensverhaal van Willem Hofstede

“Gebed voor iemand die (te) jong gaat sterven”
Liedboek, pagina 1488

 God, ik heb er niet om gevraagd – om het leven –
 en toch leef ik.
 Ik heb er niet om gevraagd – om het einde –
 en toch komt het op mij af.
 Help me te ontvangen,
 het bittere en het goede,
 de stralen van de zon,
 en de pijn die door me heenslaat,
 de nabijheid van mensen om mij heen
 en de eenzaamheid op deze reis.
 Ga met me mee, als iedereen me los moet laten.
 Wees daar, waar ik mezelf niet ken,
 wees God.     Roel Bosch

 



Zingen: ‘Tienduizend redenen tot dankbaarheid’
Opwekking 733

 De zon komt op, maakt de morgen wakker
 Mijn dag begint met een lied voor U.
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
 Laat mij nog zingen als de avond valt.

 Loof de Heer, o mijn ziel.
 O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
 Met meer passie dan ooit,
 O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

 Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
 Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
 Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
 Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

 Loof de Heer, o mijn ziel.
 O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
 Met meer passie dan ooit,
 O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

 En op die dag, als mijn kracht vermindert,
 Mijn adem stokt en mijn einde komt,
	 Zal	toch	mijn	ziel	Uw	loflied	blijven	zingen,
 Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

 Loof de Heer, o mijn ziel.
 O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
 Met meer passie dan ooit,
 O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

 Verheerlijk Zijn heilige Naam.
 Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Gebed



Lezen uit de Bijbel   

Psalm 103: 8 - 18 - Bijbel in Gewone Taal

 8 De Heer is goed, hij vergeeft ons.
 Geduldig en vol liefde is hij.
 9 Hij blijft niet altijd boos,
 zijn woede gaat voorbij.
 10 Hij wordt niet boos om iedere fout,
 hij straft ons niet zo streng als we verdienen.
 11-12 Hij doet onze schuld ver weg,
 zo ver als het westen is van het oosten.
 Want zijn liefde voor ons is groot,
 zo groot als de hele wereld.
 13 De Heer houdt van zijn volk,
 zoals een vader van zijn kinderen houdt.
 14 Want hij weet hoe we gemaakt zijn,
 hij heeft ons zelf uit aarde gevormd.
 De liefde van de Heer verdwijnt nooit
 15 Een mens leeft maar kort.
 Hij is net als een bloem in het gras
 die maar heel even bloeit.
 16 De wind gaat waaien en de bloem verdwijnt,
 niemand weet meer waar hij stond.
 17 Maar de liefde van de Heer verdwijnt nooit.
 Hij houdt van mensen die hem trouw zijn.
 De Heer is goed voor hen,
 en voor hun kinderen en kleinkinderen.
 18 Als ze doen wat hij wil,
 als ze luisteren naar zijn woorden.

Romeinen 8: 14 - 17 en 38, 39 - NBV

 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen
  van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als
 slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods  
 kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met
 ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat   
 wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook   
 zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus   
 zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem  
 te kunnen delen in Gods luister.

 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen   
 noch machten noch krachten , heden noch toekomst, 
 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is,
 ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons   
 gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.



Zingen: ‘Abba, Vader’
Evangelische Liedbundel 376

1.  Abba, Vader, U alleen,     
 U behoor ik toe.        
 U alleen doorgrondt mijn hart,         
 U behoort het toe.         
 Laat mijn hart steeds vurig zijn,         
 U laat nooit alleen         
 Abba, Vader, U alleen,    
 U behoor ik toe.         

Overdenking

Zingen: ‘Ik zal er zijn’
Opwekking 770

 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’
 
 Een boog in de wolken als teken van trouw
 Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
 Ben ik bij U veilig, U die mij ziet
 
 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
 Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
 Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

 O Naam aller namen, aan U alle eer
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn

 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
 Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’
 Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

       2.  Abba, Vader, laat mij zijn,
 slechts voor u alleen.
 Dat mijn wil voor eeuwig zij
 d’uwe en anders geen.
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
 Laat mij nimmer gaan.
 Abba, Vader, laat mij zijn
 slechts van U alleen.



Gebeden

Dankwoord

Slotlied: ‘Veilig in Jezus’ armen’
Johannes de Heer 523: 1, 3

1.  Veilig in Jezus’ armen
 veilig aan Jezus’ hart; 
 dáár in zijn teer erbarmen,
 dáár rust mijn ziel van smart. 
 Hoor, ’t is het lied der eng’len, 
 zingend van liefd’ en vreê, 
 ruisend uit ’s hemels zalen, 
 over de glazen zee.  
 Veilig in Jezus’ armen, 
 veilig aan Jezus’ hart; 
 dáár in zijn teer erbarmen, 
 dáár rust mijn ziel van smart.  

Zegen

Bij het uitdragen speelt de organist: ‘Ik zie een poort wijd open staan’
Johannes de Heer 140

Onze weg naar de begraafplaats gaan we in stille aandacht

Bij het open graf lezen we: ‘Een mens te zijn op aarde’

1.  Een mens te zijn op aarde,
 is eens voorgoed geboren zijn,
 is levenslang geboortepijn.
 Een mens te zijn op aarde
 is leven van de wind.

 5.  Een mens te zijn op aarde
 is pijnlijk begenadigd zijn
 en zoeken, nooit verzadigd zijn,
 is rusten in de aarde
 als alles is volbracht.

Na de graflegging bidden we het ‘Onze Vader’

  3.  Jezus, mijn dierb’re toevlucht, 
 Jezus, Gij stierf voor mij! 
 Dat op die rots der eeuwen, 
 eeuwig mijn hope zij. 
 Heer, laat mij lijdzaam wachten, 
 totdat het duister vliedt, 
 en ’t oog aan gindse kusten 
 uw heillicht gloren ziet. 
 Jezus, mijn dierb’re toevlucht, 
 Jezus, Gij stierf voor mij! 
 Dat op die rots der eeuwen, 
 eeuwig mijn hope zij!  

  2.  De bomen hebben wortels
 de bomen mogen stevig staan
 maar mensen moeten verder gaan.
 De bomen hebben wortels
 maar mensen gaan voorbij.

  6. Hoe zullen wij volbrengen
 wat door de eeuwen duren moet
 een mens te zijn die sterven moet?
 Wij branden van verlangen
 tot alles is voltooid.

       2.  Abba, Vader, laat mij zijn,
 slechts voor u alleen.
 Dat mijn wil voor eeuwig zij
 d’uwe en anders geen.
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
 Laat mij nimmer gaan.
 Abba, Vader, laat mij zijn
 slechts van U alleen.




